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“DACHT IK AL.’, zei de dokter: “
UW OPA IS KNETTERGEK!”

Maar mijn opa is helemaal niet gek, mijn opa is verliefd!  
Verliefd op de fee Anna Suzanna, die ooit ,lang geleden ,bij 
hem in het tuinhuisje heeft gewoond.
Hij denkt vast dat ze terug komt, nu het winter wordt.

In het bos van Anna Suzanna wordt het nooit winter.  
Dat komt omdat Anna Suzanna de winterwolken kriebelt, 
waardoor ze gaan blozen en er geen sneeuw, maar lente-
regen uit hun wangen valt.
Totdat koning Winter er achterkomt en het hele bos in éen 
keer bevriest. En niet alleen de bomen en de grond, maar ook 
alle dieren, staan stijf van de kou!

Anna Suzanna gaat naar de drakenschool om te leren vuur 
spuwen, zodat ze het bos en haar vrienden kan ontdooien.
Maar of dat allemaal gaat lukken….??

Een voorstelling vol gekke beestjes, een verliefde opa, 
drakengestamp en een vuurspuwende fee.

Voor kinderen van 4-7 jaar.
Duur 45 minuten
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